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Opnieuw bijdragen 

Net als de vorige bevat ook deze wijkkrant bijdragen van 
bewoners. Het ‘voor en door bewoners’ begint steeds meer 
vorm te krijgen. Opnieuw dank dus! 	 l

Te vroege bakken

Is het mogelijk dat u een artikel wilt schrijven over 
het plaatsen van de vuil-, papier- en compostcontainers? 
Dan doel ik niet op de plaats van de containers, maar op 
welke tijd men deze aan de straat zet.

Met enige regelmaat worden containers midden in de 
nacht naar de straat gereden, hier aan de Weteringstraat. 
Wij zijn van mening dat in de avond uiterlijk tot 22 uur men 
geluidsoverlast kan veroorzaken, waaronder ook het verrijden 
van de containers. Tevens is 5 uur in de ochtend ook niet 
echt een tijd om de containers te verplaatsen.

Wij hebben al eens een keer een vriendelijk briefje gemaakt 
en dat hier in de buurt in de brievenbussen gedaan; dit heeft 
echter niet geholpen.

Nu het voorjaar is en in de nacht de ramen weer open blijven 
staan, is dit misschien de juiste tijd voor dit onderwerp.

Caroline Bras-Mobron 	 l

Overlast in Lisdoddestraat (2)
In het februarinummer van onze wijkkrant stond een 
klacht van een bewoner over geluidshinder door 
bezoekers aan het Medisch Centrum de Gors.

Het is inderdaad een ramp met de auto naar het MC te rijden 
voor bloedprikken, fysiotherapie, de apotheek, de huisarts, enzo-
voort. Het Lisdoddestraatje is zelfs met de voorgeschreven dertig 
kilometer snelheid te smal voor het verkeer. Het is verzakt  
(mogelijk door zware vrachtwagens door de vele werkzaam
heden) en voorzien van verkeershobbels. Men zou denken: hoe 
plan je als gemeente zo’n moeilijk bereikbaar MC? Maar zoals 
enkele Purmerenders me verzekerden, was heel vroeger het MC 
vrij te bereiken. De latere bouw van de huizen aan de Lisdod-
destraat zou de problemen hebben gegeven. De voorziene 
hoogbouw op de plaats van de opgeheven sportschool zal de 
parkeerdruk ook niet verbeteren. Zolang er geen verbreding van 
de weg plaatsvindt, zal de toegang naar het Medisch Centrum de 
Gors een probleem blijven voor bewoners en bezoekers.

Reinier ten Broeke 	 l

Pinksterbloem
Verstopt achter een haag,

evenwijdig aan de Gorslaan,
vind je Pinksterbloem

met nog twee aftakkingen 
naar Dotter- en Boterbloem.

In een van de takken
een blok duplexwoningen
en verder laagbouw met
vaak een voortuin, rustig
gelegen, weinig verkeer.

Als je de tweede tak volgt 
en een hoek omslaat,
kom je bij een verborgen
trappetje dat je op en af
naar de Jaagweg leidt.

De lila pinksterbloem
bloeit niet met Pinksteren
maar al met Pasen als
de puberkoeien, de pinken,
de wei inspringen.

Hennie Pen-Dijkema
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M’n baasje is weer opgeknapt. Hoe weet ik dat? Nou, ze 
heeft meteen weer plannen. “Ben jij ook niet nieuwsgierig 
hoe het met die minibiebs gaat? Is het leuk om te doen? 
Zijn het alleen boeken? Is er vandalisme? Ik ben wél 
nieuwsgierig!” En daar gaan we; m’n baasje met een brief in 
haar hand, maar ‘ik bel toch even aan, want misschien zijn ze 
wel thuis’. Nieuwsgierig, hé, gewoon nieuwsgierig!
Maar ik moet zeggen dat bij iedere deur die opengaat we 
allebei steeds enthousiaster worden. En dat komt door al die 
enthousiaste reacties.
Waar het eigenlijk bij alle minibiebs om ging – mooie, gelezen 
boeken een tweede leven geven in plaats van weggooien en 
zodoende minder boeken thuis -, dat is helemaal mislukt. Je 
raakt namelijk wel boeken kwijt, maar er komen er net zo veel 
(en soms meer) voor terug.
“Gelukkig zetten buurtbewoners ook hun boeken in 
het kastje. Maar het gebeurt ook wel, dat er een volle 
boodschappentas met boeken voor de deur staat. Kijk, 
hier op de gang staan drie dozen met boeken. En allemaal 
interessante boeken, dus niks minder boeken in huis! En ook 
de minibieb blijft vol. Ik houd het een beetje in de gaten of 
een boek er lang in staat, want dan vervang ik het.”
Eén minibieb-meneer bekent “Als ik een keer geen zin heb 
om naar de bibliotheek te gaan, dan duik ik zelf mijn bieb in 
en ik haal er altijd iets goeds uit.” En een mevrouw vertelt: 
“Mijn eigen kinderen zijn er veel meer door gaan lezen. Die 
stonden iedere keer in dat kastje te snuffelen.”
Het zijn allerlei soorten boeken die neergezet worden: 
studieboeken, kinderboeken (meestal onderaan, zodat de 
kinderen zelf kunnen uitzoeken), kookboeken, thrillers, 
boeken over reizen of sport, maar de meeste zijn romans. “Ik 
let altijd op of er een boek over de Tweede Wereldoorlog of 
over Israël in gezet is, want daar kan ik zelf niet genoeg van 
krijgen”, vertelt de mevrouw van de Dijkscampenlaan. 
“Ik was een keer in de tuin aan het werk”, vertelt 
‘bibliothecaresse’ Corry, “en toen stond er ineens een mevrouw 
- een beetje verlegen - die durfde niets te pakken, want dat 
vond ze zo inhalig. Hupsakee, samen naar het boekenkastje, 
een volgende keer weer samen en nu… nu is het geen enkel 
probleem meer. Een paar weken later kwam die mevrouw met 
een heerlijk recept, dat ze uit een meegenomen kookboek 
had gehaald. Zó leuk! Het geeft echt een buurtgevoel, een 
saamhorigheidsgevoel.” En dat klinkt inderdaad bij iedereen 
door: buurtgevoel, een knus gevoel.
In de Weteringstraat zijn boeken een onderdeel. Daar is het 
streven om minima te helpen met voedsel (natuurlijk binnen de 
vervaldatum en uiteraard geen alcohol of tabak),  toiletartikelen, 
dameshygiëneproducten, et cetera. Zeker tegen het einde van 
de maand wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt.
“Weet je wat zo schattig was om te zien?”, vertelt een andere 
mevrouw”: “Een klein meisje dat ik aan haar hondje hoorde 
vragen - terwijl ze een boek over dieren had opengeklapt - 
‘Vind jij dit een leuk boek? Zal ik dit voor jou meenemen?’. 
Nou, daar doe je het toch voor?”
Maar ook het verhaal dat er ineens een zakje met twee 

bonbonnetjes aan de voordeur hangt met een briefje: ‘Dank 
je wel! Eet maar lekker op.’. 
En vandalisme? Nou, vergeet het maar. “Toen ik mijn bieb 
aan het schilderen was van de zomer kwamen mensen me 
zelfs helpen. Dus: Gorsbewoners… toppie!”

Verder wil mijn baasje niet 
vergeten twee dingen door 
te geven: 
1. De Trilveenstraat 43 is 
van minibieb/stekkiebar 
alléén een minbieb 
geworden. 
De stekkiebar is 
verhuisd naar – vlakbij - 
Trilveenstraat 21  
(zie foto’s) en sinds 
20 maart open. Stekjes 
voor binnen- en 
buitenplanten, allerlei 
zaadjes, maar ook 
zegeltjes van Vomar, Plus, 
Artis, et cetera zijn welkom, maar kunnen ook meegenomen 
worden.
2. Diverse minibiebs vertelden mijn baasje dat er ook een 
leuk biebje op de Klaproos zit. Natuurlijk moesten we dat 
zélf uit gaan zoeken. Gezocht, gezocht, gezocht, maar niets 
gevonden. En waar zit dat biebje nou? Aan de achterkant 
van Klaproos 22, aan de kant van het water. Maar wel een 
leukerdje, hoor.

Is dit geen oppeppend Gors-nieuws? Zo veel vraag en zo 
veel aanbod waar zo veel gebruik van wordt gemaakt?
Wat zou het leuk zijn om van de zomer iets speciaals te 
bedenken: speurtocht, wedstrijd, boekenmarkt, want… 
saamhorigheid, dat willen we toch allemaal?

Tot een volgende keer en een high-five van Banjer.

Bladmoshof 32 / Brunelhof 4 / Dijckscampenlaan 83 /
Hoefblad 40 / Klaproos 22 /  Koningsvaren 103 / 
Kraggeveenstraat 4 / Lepelblad 42 / Melkkruid 60 / 
Muurvaren 14-16 /  Rietsingel 97-99 / Trilveenstraat 21 / 
Trilveenstraat 43 / Weteringstraat 136. 	 l
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Odionmarkt bij BEP

Het serviceteam van Odion organiseert 
op woensdag 14 juni een grote markt 
bij korfbalvereniging BEP aan de 
Flevostraat 50 in de Overwhere.

Cliënten van het team hebben een verstandelijke en/of 
fysieke beperking,   maar willen graag meedoen aan de 
maatschappij. Een jaar geleden is het serviceteam een 
samenwerkingsverband aangegaan met de korfbalvereniging. 
Beide wilden een meer sociaal maatschappelijke functie in de 
wijken hebben. 

Vorig jaar organiseerde het team een grote markt, en dit jaar 
dus opnieuw: 
14 juni bij BEP; van 11.00 tot 14.00 uur. Er komen 
verschillende kramen met leuke producten, zoals hout, 
keramiek, kaarsen en spullen gemaakt van stof. Er is ook 
lekkers te koop, zoals appeltaart en brownies. Koffie en thee 
is gratis en staat om 11.00 uur klaar. 	 l

Evenementen op komst
Van het Bureau Toerisme Laag Holland, gevestigd 
aan de Waterlandlaan 81, ontvingen we opnieuw 
een overzicht van op handen zijnde evenementen in 
Purmerend. Hieronder een selectie eruit.

Bevrijdingspop: 5 mei
Op de Koemarkt. Live muziek, een drankje drinken en wat 
eten bij de foodtrucks.

Kermis: 12 tot en met 21 mei
Op de Koemarkt en in de omliggende straten.

Matsmarkt: 18 mei
Op de Koemarkt staan zo’n 75 kramen met antiek, kunst, 
curiosa, boeken, verzamelitems en tweedehands spullen.

Braderie: tweede pinksterdag 29 mei
Tweede Pinksterdag, dat betekent traditiegetrouw een grote, 
sfeervolle braderie. De Koemarkt staat dan weer vol kramen.

De Heilige Koemarkt: 4 juni
De eendaagse openlucht-autoshow.

Avondvierdaagse: 12 tot en met 15 juni
Routes van vijf en tien kilometer.

Reuring Festival: 23 tot en met 25 juni 
Reuring is hét festival voor live muziek, (straat)theater en 
foodtrucks.

Bent u benieuwd naar alle evenementen in Purmerend? 
Ga dan naar vvvpurmerend.nl. 	 l

Cursus oud schrift lezen
Het Waterlands Archief organiseert in oktober weer 
een nieuwe cursus ‘Lezen van oud schrift voor 
beginners’ (paleografie).

Als je je bezighoudt met genealogie of je doet onderzoek naar 
de geschiedenis van je woonplaats of streek, dan kom je vroeg 
of laat in aanraking met oude archiefbronnen. Het lezen en 
begrijpen van oude documenten lijkt moeilijk en ingewikkeld, 
maar het is te leren. Tijdens de cursus ‘Lezen van oud schrift 
voor beginners’ gaat een nieuwe wereld voor je open.

Aan de hand van archiefstukken maakt de docent van het 
Waterlands Archief je vertrouwd met verschillende soorten 
oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt 
zij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en 
hun belang voor historisch onderzoek. Het cursusmateriaal 
en huiswerk wordt digitaal aangeboden via de online 
paleografische oefen-tool ‘Wat staat daer?’.
De acht lessen worden om de week gehouden, zodat je 
tussendoor voldoende tijd hebt om huiswerk te maken 
voor de volgende les. Het huiswerk bestaat uit het maken 
van transcripties van de teksten, want het lezen van oude 
handschriften is een kwestie van veel oefenen.

Informatie
Acht lessen op vrijdagmiddag, om de week van 14.00 tot 
16.00 uur, op 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 
november, 8 en 22 december 2023 en 12 januari 2024.
Locatie: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.
Kosten: € 85,-.
Aanmelden: via de website www.waterlandsarchief.nl. 	 l

Onderzoek voetklachten
bij diabetes 

Samen met andere ziekenhuizen doet het Amsterdam 
UMC onderzoek naar de beste behandeling van 
zenuwklachten in de voeten en onderbenen (pijn, 
tintelingen, een doof/vreemd gevoel) bij diabetes.

Deze zenuwklachten kunnen veel impact hebben op de 
kwaliteit van leven en in ernstigere gevallen leiden tot 
wonden en amputaties. Het is daarom belangrijk om te 
onderzoeken of we de klachten kunnen verminderen. Twaalf 
ziekenhuizen in Nederland onderzoeken of een operatieve 
behandeling helpt bij het verminderen van de klachten en het 
voorkomen van wonden en amputaties.

Het Amsterdam UMC zoekt daarom mensen met diabetes 
en klachten van de voeten en/of onderbenen die aan het 
onderzoek willen deelnemen. Zij kunnen contact opnemen 
voor een uitgebreid onderzoek van de voeten en om te kijken 
of deelname gewenst is.
Meer informatie over deelname aan de studie is te vinden 
op www.lastvanmijnvoeten.nl. U kunt ook mailen naar 
decostudie@umcutrecht.nl. 	 l
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Van de wijkwethouder 

Het is woensdagmiddag. Ik haal de kleinkinde-
ren uit school, de oudste (om privacy-redenen 
noem ik de jongens de oudste en de jongste) 
gaat naar huis en de jongste mee naar opa en 
oma. De oudste stapt later op de fiets en gaat 
naar voetbaltraining. Fijn dat het mooi weer is, 

wat wil je nog meer als je met je team op het veld staat. 
De jongste breng ik naar judo en de trainingstijden 
overlappen. Dat is altijd lastig. Ik zou het kunnen combineren, 
maar de jongste wil dat ik tijdens de training blijf. Het is voor 
hem nog redelijk nieuw, pas naar een hogere groep gegaan 
en dus best nog spannend.
Voordat de jongste op judo zat, bracht ik de oudste altijd naar 
voetbal. Ik heb veel trainingen meegemaakt, in de zomerhitte, 
maar ook in de winterkou. Hoe dan ook, het is altijd leuk. 
Gelukkig kan ik nog wel mee als hij op een oppaszaterdag 
een wedstrijd heeft. En dat komt best vaak voor.
“Opa”, vroeg de jongste toen ik de mannen van school 
haalde, “mag mijn vriendje mee?” Ik weet dat oma dat niet 
zo leuk vindt, want best heel druk. Maar ja, voor deze keer. 
Thuis vonden zij een uurtje rust op de kinderkamer met 
‘Spiderman’ de film. Maar ja, het zijn jongens, hè. Dus na dat 
uurtje was het bal en wilden ze spelen op het terras. Dat is 
prima, maar niet bonken op de deuren en niet schreeuwen, 

wij wonen niet alleen in het gebouw. Dat had je gedacht dus. 
Na een half uurtje ravotten was het tijd. Hup, in de auto met zijn 
tweeën, gordel om en naar de les. Mooie groep met kinderen 
die al iets groter zijn. Dat is mooi, want dan heeft hij tenminste 
wat tegenstand. In de vorige groep was hij veruit de grootste 
en daar leer je niet zo veel van natuurlijk. Komt de sensei naar 
de ouders toe. Tijdens de mei vakantie geen les. Niet erg, dan 
zijn wij er toch niet. En, hoe leuk is dat, derde week juni weer 
examens. Ik weet zeker dat hij er dan weer een slipje bij krijgt.
Na de judoles naar huis. Dan is het inmiddels tijd om te eten. 
Is moeder/dochter er inmiddels ook met de oudste. En staat 
er een heerlijke maaltijd klaar.
Nou, zo ziet mijn woensdagmiddag er dus uit. Hoe fijn is het 
dat ik daar één keer in de twee weken tijd voor kan maken. 
Niet altijd makkelijk, maar tot nu toe lukt het aardig. 
 
Wat, kunt u nu denken, heeft dit nu te maken met het 
wijkwethouderschap van uw wijk, de Gors? Niet zo veel, 
behalve dat onze kleinkinderen in de wijk wonen. En dat ik het 
heel leuk vind om u ook eens deelgenoot te maken van een 
stukje van ons opa- en oma-leven. Ja, ook oma, want oppassen 
doen wij samen, ieder doet een deeltje. Wij vinden het een 
zegen dat ons dit nog gegeven is. Ze groeien snel genoeg op… 

Harry Rotgans,
wijkwethouder 	 l

Ken je wijk

Als u langs het station naar het 
centrum loopt, ziet u voordat 
u naar het wandel- en fietstun-
neltje afdaalt, aan beide kan-
ten een oranje metalen buis. 
De voorkant (of achterkant zo 
u wilt) van één ervan stond op 
de foto in de ken-je-wijk-puzzel 
in onze vorige wijkkrant. Een 
moeilijke opgave, schreven we 
er al bij. Té moeilijk kenne-
lijk, want we ontvingen geen 
enkele goede oplossing.

Hier de nieuwe opgave; ook moeilijk. Stuur uw oplossing binnen 
twee weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com. 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. 	 l

Wilt u iemand 
bezoeken?

Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek zoekt voor een 
mevrouw van tachtig+ iemand die het leuk vindt om haar een 
keer in de veertien dagen te bezoeken voor een praatje en 
om een kopje koffie mee te drinken.  
Ze woont in Weidevenne.
Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht bij 
coördinator Lotte Wouters, telefoon 06 12981587, of mail 
naar vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl. 	 l

Camelia 
in de voortuin 
Al jaren hebben onze buren en 
wij tussen onze voortuintjes in de 
Puntmosstraat een prachtig bloeiende 
camelia. Hij is loeisterk, trotseert alle 
soorten weer en komt elk jaar weer 
prachtig tot bloei. Mensen blijven soms 
vol bewondering staan om te kijken.

Misschien wel leuk om in het krantje 
te laten zien. 
Henriëtte Jansen-Hagedorn                 l
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